Brief van Daya 4

‘ Dag lieve vrienden uit Belgié!

Ik schrijf een laatste brief vanop de boot,
omdat jullie mjj hele mooie foto’'s hebben
bezorgd! Ik ben zo bljj dat jullie geven om
de aarde en de mensen die erop wonen.
Als ik een brief stuur naar een andere klas,
stop ik zeker jullie foto’s erbjjl Hannes zal
ook in de lucht springen van bljjdschap! Als

~ iedereen beter voor de aarde zorgt, dan
zullen kinderen overal proper water krjj-
gen. Daarom bljjf ik rondreizen, om ervoor
te zorgen dat iedereen in huis een kraan
heeft! *

Vaarwel en wie weet, tot volgénd Jjaarl?
Daya van daar
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