Brief van Daya |

Hallo daar!

Mijn naam is Daya. Ik ben cen meigje. ik ben
geboren in Madagaskar. Ik reis de wereld

~ond, dus eigenljk woor il een beetje overall
Momenteel ben 1« in Namibié, weten jullie waar
dat ligt? Ik heb jullie een wereldkaart gestuurd
om mjj te Lunnen volgen. Ik vind het geweldig
om de wereld rond te reizen en telkens in een
ander land D srienden te logeren. \Jorig Jaar
was ik nog in jullie \and, daar heb ik een beste
sriend. Hij heet Hannes. Weet je. niet ieder land
s hetzelfde. Daarom maak ik graag foto's zodat
ik dat nooit vergeet. Ik neb al zoveel dingen 9e~
leerd! Zo heb i al ontdekt dat je niet in ieder

Dit wil ik wel

Als jullie een yraagje h
hebben gemaakt, kunnen J
schrijven. De postbode Lkent mij heel goe
weet mij altyd te vinden.

\/raag maar nadr Daya van daar! -

Tot schrijfs.
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