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Schuimend en brullend rollen de golven over het strand. 
Het is pikdonker. 
Alleen de maan geeft een beetje licht. 
Lucas en kapitein Trekkebaard staan aan hun schip op 
het strand.  
Het schip ligt op zijn zij, met een groot gat in de romp.  

'Dat wordt een hele karwei, Lucas,' zegt kapitein 
Trekkebaard.  
'Zo kunnen we onmogelijk verder varen.'  
Bedachtzaam trekt hij aan zijn lange zwarte 
baard.  
Dat doet hij altijd terwijl hij denkt.  
Daarom heet hij ook kapitein Trekkebaard.  

Lucas kijkt om zich heen.  
'Nu we hier toch zijn gestrand en 
we niet kunnen varen, kunnen we het 
eiland verkennen, kapitein. Vind je dat 
goed?' 

Lucas is nog maar 8 jaar, maar al een echte zeerot.  
Al van toen hij nog maar net kon lopen, voer hij al mee 
met kapitein Trekkebaard. 

Maar hoe fijn hij het ook vindt op zee, nieuwe eilanden 
verkennen vindt hij nog steeds het spannendste dat er 

bestaat. Je weet immers nooit wie of wat 
je zaI tegen komen.Misschien leert hij hier 
wel nieuwe vrienden kennen? Of is het een 
eiland met een verborgen schat?  

Kapitein Trekkebaard kijkt naar de sterren. 
Zo kan hij zien hoe laat het is.  
'Oké, Lucas, laten we op verkenning gaan. 
Het duurt toch nog een poosje voor de zon 

opkomt en we het schip kunnen 
repareren.'  
'Joepie!' juicht Lucas. 'Die kant op, 
kapitein!' 


