
Schaap in  
wolfskleren

Schaap in wolfskleren - Het sprookje van de wolf
Terwijl ik op een mooie, zonnige dag in 
het bos liep, hoorde ik voetstappen. 
Vreemd, want in dit stuk bos woon ik 
samen met mijn wolvengezin. Niemand 
komt zomaar in mijn woonplek. Dat vind 
ik trouwens ook niet erg beleefd ... 

Toen ik tussen de takken keek, zag ik 
een meisje op het pad huppelen met een 
goed gevulde mand in haar hand. Ze zag 
er een beetje raar uit met alleen maar 
rode kleren aan. Op haar hoofd droeg 
ze een kapje dat haar haren bedekte. Ik 
was nieuwsgierig en liep naar haar toe. 
Ze schrok en zei dat ze niet zomaar met 
vreemden mocht praten. Nadat ik me 
voorstelde en haar vroeg wie ze was, 
vertelde ze mij dat ze op weg was om 
eten te brengen naar haar zieke oma.  

Ik wilde graag aan de oma vertellen dat 
het niet zo fijn was dat mensen zomaar 
door mijn woonplek wandelen. Ikzelf ben 
een lieve wolf maar er lopen in het bos 

minder vriende lijke wolven 
rond. Wie weet hoe zij 
zouden reageren als een 
mensenkind door hun bos 
huppelt?  

Snel liep ik naar het huis van de oma. Met 
grote wolven sprongen was ik snel ter 
plaatse. Toen ik de aardige oma vertelde 
wat er was gebeurd, stelde ze een plan 
voor om haar kleindochter een lesje te 
leren. Zij zou zich verbergen onder bed. 
En ik zou in het bed liggen met haar 
slaapkleed aan om de kleindochter te 
laten schrikken. 
 
Er werd aangeklopt. Het meisje met 
de rode kleren en het kapje kwam blij 
binnen. Ik riep haar naar de slaapkamer. 
Nog steeds droeg ze haar goed gevuld 
mandje.
  
En toen gebeurde het... Ik kreeg de éne 
opmerking na de andere. Ze vertelde dat 
ik erg grote oren en immense ogen had. 
Ik liet me niet doen en antwoordde dat 
ik zo de fijne bosgeluiden scherp kon 
horen en de pracht van de natuur kon 
zien. Toen ze over mijn grote hoektanden 
begon, knapte er iets. Al sinds mijn 
welptijd plagen de andere dieren me 
ermee. Het maakte me verdrietig en 
woedend tegelijk. 
 

Ik sprong grommend uit bed, trok oma’s 
slaapkleed uit en toonde haar mijn grote 
hoektanden om haar af te schrikken. Ik 
wilde haar zeker niet opeten, zo’n kleine 
meid. Maar ze begon keihard te gillen 
en rende als een kip zonder kop het 
huis door. Haar kalmeren lukte helemaal 
niet niet, het werd alleen maar erger! 
Toen vloog de houten voordeur open en 
een nor se boswachter stapte met een 
glimmende bijl binnen. 
 
Oei, ik zat n de problemen. Ik sprong door 
het open raam, rende voor mijn leven en 
verdween in het bos.
 
Het bekende einde van een sprookje ‘en 
ze leefden nog lang en gelukkig’ kon ik 
helaas niet meemaken. Mijn verhaal werd 
nooit verteld. In de sprookjesboeken lees 
je steeds het verhaal van het meisje met 
de rode kleren en het rare kapje en haar 
oma. 

En ik? Mij schilderen ze sinds die dag 
af als een afschuwelijk, bloeddorstig 
beest... En het enige wat ik wilde doen, 
was het meisje met de rode kleren en het 
rare kapje helpen.


